Krijg je er niet genoeg van?
Je kan ook nog.....

Sta even stil, kilk om je heen. Wat in de natuur raakt je
vandaag, valt je op, vind je mooi... Vertel dit tegen iemand
die je vandaag tegen komt.

Geef een extra zoen aan iemand die je graag ziet. Zeg dit
ook tegen deze persoon

Geef een belletje of schrijf een kaartje naar iemand die het
nodig heeft, lang geleden is,.....

Trek een leuke /zotte/.... foto en stuur deze naar iemand
die je dierbaar is. Je mag ze ook steeds posten op
#adventskalender

Denk even na. Wat geeft jou kracht? Wat maakt jou
sterker? Som 3 dingen voor jezelf op.

Noem vijf woorden die met kerst beginnen

Maak een hanger voor in de kerstboom

Wat is jouw wens? Schrijf of teken het met een stok in de
wensster.(aarde)

Zing samen een liedje op de wijs van '‘Op een grote

paddenstoel'
In een heel klein kribbetje,
het was van stro en hout.
Lag een heel klein kindje
waar iedereen van houdt.
Jozef en Maria, die waren er ook bij,
het kleine kindje lachte
en iedereen was blij

e Beeld iets uit wat met kerst te maken heeft, de anderen
moeten raden wat het is.

e Luister naar een knotsgek kerstnummer en dans er op
los!



En nog meer mogelijkheden:

Doe mee aan de 60 000 km voor Broederlijk delen met de Don-
Bosco parochie Buizingen.. meer informatie op de website

Actie tegen onrecht op de grote markt van Halle door een
aantal mensen uit de Don-Bosco-parochie (mei 2023)



https://parochiesinbeweging.be/home/tot-iedereen-mee-is

Lees tenslotte ook dit verhaal

https://www.beleven.org/verhaal/lhet meisje met de zwavelstokjes



https://www.beleven.org/verhaal/het_meisje_met_de_zwavelstokjes

