
30 juni 2024 B-jaar

Geloof
&

vertrouwen
UURWERK MEENEMEN
Voor begin van viering:
Bepalen wie wat leest. (Lector)
Lont klaarleggen voor kleine kaarsjes op tafel voor de
overledenen.
Zien of er overledenen zijn.
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Staan de micro’s goed?
Zijn er mededelingen?
Tijd en rust nemen.

‘Amour dont sui espris’ (3:22) - Obsequiae
‘L’autrier m’en aloie’ (2:38) - Obsequiae

Welkom
Welkom iedereen, van dichtbij of verder weg om hier thuis
te komen met en bij elkaar, geïnspireerd door de geest van
dit huis en deze gemeenschap.
Mogen we al onze gedachten, al onze gesprekken
neerleggen bij God die wij in ons midden weten en voelen.
Mogen wij hem herkennen in zovelen rondom ons, in de
kleinste dingen en in grotere zaken. God’s liefde is overal
rondom ons en in ons. Laten we dan nu deze viering
beginnen, verbonden met Hem/Haar, de Ene, Jahweh, die
we noemen:
Vader, Moeder, Zoon en Heilige Geest (+)

Wij weten ons nabij met hen die ons voorbije zijn ontvallen. Wij
ontsteken een kaarsje voor …., die deze week is overleden en
begraven wordt op ……….om hen in ons midden te hebben
tijdens deze viering.

Openingsgebed

Die zachte fluistering, waart Gij dat, God?
Heel zacht, heel stil, haast ongemerkt?
Zo, dat ik het eerst niet hoorde?
Luisterde ik niet goed?
Waart Gij te stil? Was ik te luid?
Of hoorde ik U niet omdat uw aanwezigheid zo
vanzelfsprekend is, en uw fluistering er altijd is?
Net als de wind, die door de bomen ruist,
die mijn gezicht streelt, en die pas opvalt als hij zwijgt.

2



Zoals de lucht die ik in- en uitadem, er altijd is.
Ongemerkt.
Gewoon.
Onmisbaar.
Ik mocht U ervaren, God, in de warmte van mens tot mens,
in een blik, en handdruk, een gebaar.
En gaandeweg de rit, langzamerhand, op kousevoeten,
ben ik gaan horen: uw roep naar mensen en naar mij.
Blijf ons toch roepen, God!

Openingslied
Heer, O Heer, hoe zijt Gij aanwezig,

en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig
onder uw vleugels rusten wij.

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo menselijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen,
en niemand heeft U ooit gezien;
maar wij vermoeden en geloven

dat Gij ons draagt, dat Gij ons ziet.

Moment van inkeer
Er is zoveel nog niet gezegd,
of misschien zijn er dingen doodgezwegen.

samen: door jullie en door mij.

In nachten dat wij wakker lagen
op onvoltooid verloren dagen

samen: door jullie en door mij.

Dingen niet uitgesproken,
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zelfs waarheid nog ontdoken
en het heeft zo voor de hand gelegen

samen: door jullie en door mij.

Er is weggestopt of opgekropt,
stil gesust en zoet gekust,
weggewuifd, afgeschoven, …

samen: door jullie en door mij.

Er is blijven hangen
stil verdriet, verdrukt verlangen

samen: door jullie en door mij.

Zoveel grond nog niet ontgonnen,
zoveel plannen niet begonnen,
vragen die geen antwoord kregen

samen: door jullie en door mij.

Er is wel gedacht, maar niet verteld,
afgewacht en uitgesteld,
weggewuifd, doorgeschoven, …

vanuit deze gedachte vragen wij om vergeving.

Nada te turbe, nada te espante,
quien a Dios tiene, nada te falta.

Nada te turbe, nada te espante, solo Dios, basta!

(Niets zal je zorgen baren, niets zal je angstig maken,
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als je God zoekt, zal je niets ontbreken, God alleen is
voldoende. )

Eerste Lezing : Jesaja 25, 7-9.
Jesaja wordt zowel bij Joden als Christenen, als de meest
vooraanstaande profeet aanzien. Hij leefde ten tijde dat de
Assyriërs, het noordelijke deel van Israël, Samaria veroverden
omstreeks 700 - 750 v Christus. In Juda vreesden ze voor de
volgende stap van Assyriërs, de verovering van Juda en het
verloren gaan van de hoofdstad Jeruzalem met de tempel.

Op die dag zal de Heer van de hemelse machten op deze
berg een gastmaal aanrichten voor alle volkeren. Op deze
berg zal Hij de sluier verscheuren die over de volken ligt
en de doek die alle naties bedekt.
God de Heer zal voor altijd de dood vernietigen; Hij zal de
tranen van alle gezichten afwissen, en de schande van zijn
volk wegnemen van heel de aarde.
Want zo heeft de Heer besloten. Op die dag zal men
zeggen: Dat is onze God. Wij hoopten op Hem en Hij heeft
ons gered. Dit is de Heer op wie wij ons vertrouwen
hadden gesteld: laat ons blij zijn en juichen om de redding
die Hij ons heeft gebracht.

Stiltemoment

Blijde boodschap: Marcus 5, 21-4

V. De heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Marcus.
Jezus en zijn leerlingen gingen weer met de boot naar de
overkant van het meer. Daar kwam een grote groep
mensen naar Jezus toe.
Er kwam ook een man die Jaïrus heette. Hij was een leider
van de synagoge. Jaïrus zag Jezus en knielde voor hem.
Hij zei tegen Jezus: ‘Luister alstublieft naar mij. Mijn
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dochter gaat dood! Kom alstublieft mee en leg uw handen
op haar hoofd. Dan zal ze beter worden en blijven leven.’
Toen ging Jezus met Jaïrus mee.
Een grote groep mensen volgde Jezus, en iedereen duwde
tegen hem aan. Tussen de mensen liep ook een vrouw die
al twaalf jaar ziek was. Ze verloor steeds bloed. Allerlei
dokters hadden haar behandeld, maar de pijn was alleen
maar erger geworden. Ze had al haar geld aan die dokters
uitgegeven. Maar het was niet beter geworden, alleen
maar slechter.
Die vrouw had over Jezus gehoord. Ze ging tussen de
mensen door totdat ze vlak achter Jezus was, en ze raakte
zijn jas aan. Want ze dacht: Om beter te worden, hoef ik
alleen maar zijn kleren aan te raken.
En inderdaad, het bloeden stopte meteen. De vrouw
voelde dat ze helemaal beter was. Op hetzelfde moment
voelde Jezus dat er kracht uit hem wegging. Hij draaide
zich om naar de mensen en zei: ‘Wie heeft mij aangeraakt?’
De leerlingen zeiden tegen hem: ‘Hoe kunt u dat nu
vragen? Iedereen staat hier tegen u aan te duwen!’ Maar
Jezus keek rond. Hij wilde weten wie hem aangeraakt had.
De vrouw begreep wat er gebeurd was. Bevend van angst
kwam ze naar voren en knielde voor Jezus. En ze vertelde
hem eerlijk wat er gebeurd was. Jezus zei tegen haar: ‘Je
bent beter geworden dankzij je geloof. Je kunt gerust zijn,
je ziekte is weg.’
Terwijl Jezus nog sprak tegen de vrouw, kwam er iemand
met een bericht voor Jaïrus. Hij zei: ‘Uw dochter is
gestorven. U kunt Jezus nu maar beter met rust laten.’
Jezus hoorde dat en zei tegen Jaïrus: ‘Wees niet bang! Blijf
geloven.’ Jezus liet niemand meegaan, behalve Petrus, en
de broers Jakobus en Johannes. Ze kwamen bij het huis
van Jaïrus. Daar hoorden ze veel lawaai. Binnen stond een
groep mensen te huilen en te schreeuwen. Jezus zei:
‘Waarom staan jullie zo hard te huilen? Het meisje is niet
gestorven, maar ze slaapt.’ De mensen lachten hem uit.
Maar Jezus stuurde iedereen naar buiten. Hij nam alleen
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de ouders van het meisje mee, en de drie leerlingen. Ze
gingen naar de kamer waar het meisje lag. Jezus pakte
haar hand vast en zei: ‘Talita koem.’ Dat betekent: ‘Meisje,
sta op!’ Meteen stond het meisje op en ze begon te lopen.
Ze was twaalf jaar. Iedereen die het gezien had, was
stomverbaasd. Jezus zei tegen hen: ‘Niemand mag dit te
weten komen!’ En hij zei ook: ‘Geef haar wat te eten.’

Ubi caritas et amor,
ubi caritas, deus ibi est (x2)

Woordje

Geloofsbelijdenis
Geloven is voor iedereen anders, geloven is zoeken en
ieder doet dat op zijn eigen manier. We spreken samen ons
geloof uit :
Samen:
Ik geloof in God, die met mensen op weg gaat,
die van mensen houdt,
die mensen aan mensen toevertrouwt,
die mensen en vogels beschutting geeft tussen zijn takken.

Ik geloof in Jezus, de verrezen Christus,
die het smalle pad van dienstbaarheid bewandelde,
die ons wees op het bestaan van de kleinsten en de
zwaksten,
die liefde voor mensen en God tot het uiterste heeft
getoond.

Ik geloof in de Geest die ons aanvuurt en oproept,
die ons aanzet tot kleine gebaren,
die ons doet hopen op grote oogst,
die ons drijft om te volharden.
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Ik geloof dat God zich aan ons schenkt in het kleine om
ons heen,
als brood en wijn,
als aanwezigheid in ons midden,
als teken van vergeving en liefde tot het uiterste.
Ik geloof dat dit leven niet het einde is maar het begin van
de weg die we samen met God mogen bewandelen.

‘Have a little faith in me’ - John Hiatt,
gezongen door Joe Cocker.

When the road gets dark
And you can no longer see

Just let my love throw a spark
And have a little faith in me

And when the tears you cry
Are all you can believe

Just give these loving arms a
try

And have a little faith in me

Have a little faith in me
Have a little faith in me

And when your secret heart
Cannot speak so easily

Come here darling,
from a whisper start

And have a little faith in me

And when your back's against
the wall

Just turn around and you, you
will see I will catch you,

I will catch your fall
Just have a little faith in me

Have a little faith in me

Als de weg donker wordt
En je niet langer kan zien
Laat mijn liefde dan een vonk
geven en heb een beetje
vertrouwen in me
En als de tranen die je huilt
Alles zijn wat je kan geloven
Probeer deze liefhebbende
armen eens
En heb wat vertrouwen in me

Heb wat vertrouwen in me
Heb wat vertrouwen in me
En als je geheime hart
Niet zo makkelijk kan spreken
Kom hier, schat,
het begint met een fluitering
En heb wat vertrouwen in me

En als je met je rug tegen de
muur staat
Draai je dan om en je
zal zien dat ik je op zal vangen,
ik zal je opvangen als je valt
Heb wat vertrouwen in me

Heb wat vertrouwen in me
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Have a little faith in me

'Cause I've been loving you, for
such a long, long time

Expecting nothing in return
Just for you to have a little

faith in me

You see time, time is our friend
'Cause for us, there is no end

And all you gotta do, is have a
little faith in me

I will hold you up, I will hold you
up

And your love, gives me
strength enough to

Have a little faith in me
Hey hey

All you gotta do for me girl
Is have a little faith in me

Heb wat vertrouwen in me

Omdat ik al zo lang van je houd
En daar niets voor terug
verwacht
Alleen dat jij een beetje
vertrouwen in me hebt

Je begrijpt dat de tijd, de tijd
onze vriend is Omdat er voor
ons geen eind bestaat
En alles wat je moet doen is wat
vertrouwen in me hebben

Ik zal je omhoog houden, ik zal
je omhooghouden
En jouw liefde geeft me genoeg
kracht om
In mezelf te geloven
Hey hey
Alles wat jij voor me moet doen,
meisje, is een beetje vertrouwen
in me hebben

Aanbrengen van de gaven.

We willen graag eucharistie vieren. Willen
een paar mensen brood en wijn op tafel
plaatsen. Ook de verjaardagskalender
brengen we aan.

Dank voor uw bijdrage voor het welzijn van onze
parochiegemeenschap.

Laten we nu wat tijd nemen voor eigen gebeden, eigen
intenties.

(het is aangenaam dat de voorganger van dienst blijft
staan aan het altaar om brood en wijn in ontvangst te
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nemen), Daarna kunt ge gaan zitten tot de kinderen zijn
teruggekeerd.
Terughalen van de kinderen van de nevenviering. De
voorganger zorgt daar niet zelf voor, maar zorgt er voor
dat de lector( of iemand anders) niet vergeet bij de
o�erande de kinderen te gaan verwittigen

Voor de kinderen : We zijn nu aan p.

Gebed bij de gaven
God, ver weg en toch heel dichtbij.
Waar wij ons laten raken door het wonder van het leven,
waar wij ons in beweging laten zetten door idealen,
waar wij ons aan mensen durven toevertrouwen,
daar mogen wij U in geloof ontmoeten.
Zaad dat uitgegroeid is tot de gaven van dit brood en
deze wijn, de tekenen van Jezus' liefde en trouw tot in de
dood.
Sterk ons met deze gaven om trouw te zijn aan zijn idealen
en deze in kleine gebaren waar te maken.
Dat vragen wij U in Jezus' naam. Amen

Dankgebed
Goede God,
Gij die God zijt en mensen maakt
van stof en licht, met hart en ziel gekneed.
Wij danken U dat wij bestaan tot op deze dag;
Gij die ons maakt en ons tot leven brengt,
Uw werk zijn wij, uw levenswerk.

SAMEN:
Hij is licht voor wie niet ziet
Hij is adem voor wie niet leeft,
Een weg voor wie geen uitweg weet,
Hij brengt ons samen, tot gemeenschap,
tot geheel en tot leven.
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Met de tekens van brood en wijn die op tafel staan zoals
toen Hij met zijn vrienden was die avond.

- Woorden van leven -
Op die laatste avond vierde Jezus feest met zijn
volgelingen.
Hij vroeg toen om dit in zijn herinnering, in zijn naam
verder te doen.
Daarom vieren wij hier als gemeenschap eucharistie.
Samen rond de tafel om in zijn gedachtenis brood te
breken, brood te delen. Het brood teken van leven voor
elke mens, voor elk kind.
(Brood nemen)
Tijdens de maaltijd nam Hij een brood, sprak de
zegenbede uit en brak het brood. Hij gaf het hun en zei:
‘Neem het, dit is mijn lichaam.(Brood opsteken NIET
breken)

Ook wijn stond op Jezus’ tafel. Die beker deelde Hij met
ieder die bij Hem zat. De beker wijn als teken van
verbondenheid met elkaar, met God met Hem. .(beker
nemen)
Hij nam de beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun die
beker; ze dronken er allen uit. En Hij zei hun: ‘Dit is mijn
bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten
(beker opsteken)
(Armen openhouden)
Dit kan alleen maar feest vieren, eucharistie vieren
betekenen.
Mensen samen rond één tafel in zijn naam in blijde
herinnering.

SAMEN:
Uw levenskracht, uw bron
is niet vatbaar in woorden,
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we kunnen u er alleen voor danken.
Daarom bidden we samen:
dat Gij ons steeds opnieuw komt zoeken,
dat Gij ons steeds moogt inspireren,
dat we uw weg proberen te volgen,
met het doel voor ogen, de weg van waarachtigheid,
zonder uitvluchten en verontschuldigingen.
Maar help ons tevreden zijn met elke kleine stap
hierin, en verbondenheid als kracht te voelen
en zo uw liefde verder te beleven.

Laten we rechtstaan en elkaar een hand geven, en samen het
Onze Vader bidden.
Onze Vader

Vredewens
Het hebben loslaten om het zijn te vinden
Macht loslaten om vrede te vinden
het oordeel loslaten om liefde te vinden
Jezelf loslaten om de Ander te vinden.

Laten we deze vrede met een warm teken doorgeven aan
elkaar.
Denk eraan om de ciborie te gaan halen in het tabernakel
!!

‘Snowflakes’ (3:55) van Basarabian Hills.

Communie
Mag ik u nu uitnodigen om samen rond deze tafel maaltijd
te vieren: In verbondenheid met elkaar breken en delen we
brood en wijn” en bidden we dan samen:

Samen:
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Prent het in mijn hart Heer, Jij bent het levend brood.
delen van brood en wijn met medevoorganger/lector.
Hosties verdelen over de 3, Zelf de kelk nemen, Communie
uitdelen aan diegenen die zich niet kunnen verplaatsen en
dan vooraan gaan staan.

‘Ay Que por Muy Gran Fremosura’ (3:02) - Obsequiae
‘Des Oge Mais Quer eu Trobar’ (2:08) -Obsequiae

‘The Anchoress’s Orison’ (1:38) - Obsequiae

Lector ruimt af, na de communie.

Een afsluiter voor onderweg

Je hebt niets gezegd.
Alleen geluisterd,
uren lang,
tot mijn verhaal ten einde was.

Alles mocht ik aan Je kwijt:
het opgekropte zeer,
de flarden van ontgoocheling
en van gekwetst vertrouwen.

Van de grote puzzel die ik ben
van gevoelens en ervaringen,
mocht ik zelf
de stukken openleggen.

Stilaan kwam er licht
op de weg die voor me ligt.

Je hebt niets gezegd;
niets gedaan.
Je was er.

Je hebt mij
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aan mezelf teruggegeven.

Slotlied: Uit vuur en ijzer
Uit vuur en ijzer, zuur en zout,
zo wijd als licht, zo eeuwenoud,

uit alles wordt een mens gebouwd
en steeds opnieuw geboren.

Om ijzer en vuur te zijn,
om zout en zoet en zuur te zijn,
om mens voor een mens te zijn,

wordt alleman geboren.
Om water voor de zee te zijn,

om anderman een woord te zijn,
om niemand weet hoe groot en klein,

gezocht, gekend, verloren.

Om avond en morgenland,
om hier te zijn en overkant,
om hand in een and're hand,

om niet te zijn verloren.
Om oud en wijd als licht te zijn,
om lippen, water, dorst te zijn,
om alles en om niets te zijn,
gaat iemand tot een ander.

Naar verte die niemand weet,
door vuur dat mensen samen smeedt,

om leven in lief en leed,
gaan mensen tot elkander.

Denk aan de mededelingen en verjaardagskalender
en probeer op voorhand te weten wie allemaal aan de
micro gaat komen en spreek volgorde af.
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Zending en Zegen +
Dank jullie allemaal om mee te vieren. Laten we vrij en in
vrede verder gaan, naar onszelf, naar onze partner, naar
ons gezin, familie, naar de ander, naar het onbekende, tot
Hem.
En in Zijn naam worden we hierbij geholpen:
de Vader, Moeder, de Zoon en de Heilige Geest. Amen

Met enthousiasme bijeengebracht door Jan en Mariël,
www.parochiesinbeweging.be
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