
 

 

                                                            Roepingenzondag 21-4-2024 

 

 

Geroepen om hoeksteen te zijn 

 

Welkom  

 

Vandaag is het Roepingenzondag. Aan alle geroepenen dus:  

wees welgekomen. Maar onze roeping is niet probleemloos.  

Roeping is dan wel je droom achterna gaan 

maar het is ook een sprong in het ongewisse. 

Er is geen scenario om goede herder te worden 

en je kan er geen verzekering voor afsluiten  

terwijl het risico niet voorspelbaar is. 

Er is geen stageperiode voorzien en ook geen garantieperiode. 

Je kan je roeping ook niet terugsturen. 

Het enige wat je kan helpen  

is durf en doorzettingsvermogen en Gods zegen.  + 

 

Welkom lied 

    Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal 

    Jezus is de goede herder, breng mij veilig naar de stal. 

 

 Als je 's avonds niet kunt slapen,  

 als je bang in 't donker bent. 

 Denk dan eens al die schaapjes 

 die de Heer bij name kent? 

 

 En wanneer je soms alleen bent 

 en je hart is vol verdriet, 

 denk dan aan de goede herder. 

 Hij vergeet zijn schaapjes niet. 
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Vergevingsmoment  

 

L: Ieder van ons heeft goede en minder goede dagen. 

Laten wij bij de aanvang van deze viering  

ons bezinnen over onze roeping,  

over onze houding tot de anderen. 

 

Samen: God, Jij roept ons op om begrip voor elkaar te hebben. 

   Zetten wij ons wel genoeg in voor het geluk van anderen? 

   Indien niet, Sorry God. 

 

 God, Jij roept ons op om oprecht lief te hebben. 

 Maar hoe vaak laten we die roeping niet links liggen,   

 hetzij uit zwakheid, hetzij uit onverschilligheid. 

        Wil Je ons deze zwaktes niet aanrekenen, God. 

 

 God, Jij roept ons op tot daden van gerechtigheid.  

 Hoe vaak is er iets niet gezegd geweest, niet gedaan,  

 al lag het toch in onze mogelijkheden. 

 God, wij vragen Je  

 wil ons deze tekortkomingen vergeven. 

 

Openingsgebed (ps 118) 

L: Looft de Heer, goedertieren is Hij;  

 tot in eeuwigheid is Zijn genade.  

 De Heer is met mij en ik vrees niets:  

 wat zou mij een mens kunnen doen?  

 De Heer is met mij, aan mijn zijde: ik ben veilig.  

   Ik loof Je dat Jij mij verhoord hebt: door Jou werd ik bevrijd.  

 De steen die de bouwers verwierpen  

 is thans tot hoeksteen geworden;  

 God de Heer laat Zijn licht over ons schijnen.  

 Mijn God ben Jij: ik mag Je loven. 



 

 

 

Eerste Lezing  (Hand 4; 8-12) 

 

De volgende dag kwamen hun overheden, oudsten en 

schriftgeleerden in Jeruzalem bijeen,  

tezamen met de hogepriester Annas en met Kajafas,  

Johannes, Alexander  

en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden.  

Zij lieten hen voorleiden en vroegen:  

“Door welke kracht of in welke naam hebt ge dat gedaan?”  

Toen sprak Petrus, vervuld van de heilige Geest, tot hen:  

“Overheden van het volk en oudsten!  

Indien wij vandaag ter verantwoording geroepen worden  

voor een weldaad aan een gebrekkige bewezen,  

waardoor deze genezen is,  

dan moet gij allen en het gehele volk van Israël weten,  

dat door de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër,  

die gij gekruisigd hebt  

maar die God uit de doden heeft doen opstaan:  

dat door die Naam deze man hier gezond voor u staat.  

Hij is de steen die door u, de bouwlieden,  

niets waard werd geacht  

en toch tot hoeksteen geworden is.  

Bij niemand anders is dan ook de redding te vinden  

en geen andere Naam onder de hemel  

is aan de mensen gegeven  

waarin wij gered moeten worden.  

 

 Een danklied voor de Heer (3x), want Hij is zelf ons lied. 

 Een feestlied voor de Heer (3x), want Hij is zelf ons lied. 

 Een hooglied voor de Heer (3x),want Hij is zelf ons lied. 

 Reamo leboga (3x), modimo warona. 

 



 

 4 

Evangelie (Jo 10; 11-18) 

 

 

Voorbeden  

L: God, wij willen bidden opdat de kerkleiders zich als goede herders   

zouden bekommeren om ons, gelovigen; dat hun voorbeeld tot 

hoeksteen zou kunnen dienen voor de bouw van Jouw koninkrijk. 

 

 Samen: God, wil ons bidden aanhoren, stort Jouw vrede in ons hart. 

 

L: God, wij willen bidden opdat politici, leerkrachten, jeugdleiders 

hun voorbeeldfunctie zouden waarmaken  

 en zo hoeksteen zijn voor wie hun zijn toevertrouwd.  

 

Samen: God, wil ons bidden aanhoren, stort Jouw vrede in ons hart. 

 

L: God wij willen bidden voor mensen die zich als goede herder  

inzetten. In hun buurt opkomen voor minderbedeelden,  

 aandacht hebben voor de mondiale problemen  

 en de noden willen zien van het globale zuiden. 

 

Samen: God, wil ons bidden aanhoren,  

      stort Jouw vrede in ons hart. 

 
         

Gebed bij de gaven 

 

L: Een tafel met brood en wijn is klaargezet  

 en wij worden geroepen om samen met Jou maaltijd te vieren.  

 Wij danken Je God  

 voor deze roeping om te ontvangen en door te geven,  

 om te krijgen en weg te geven. Op die manier kunnen wij,  

 als goede herders, Jouw rijk gestalte geven. 



 

 

 

V: Wil dan dit brood en deze beker zegenen  

   tot lichaam en bloed van Jouw zoon en onze broer Jezus. 

 

Tafelgebed 

 

L: Wij willen Je danken, God, 

om de wondere wegen die mensen voor elkaar kunnen zijn, 

voor allen die Jij gezonden hebt als goede herder 

om ons de weg te wijzen doorheen het leven. 

Wij willen Je danken, God, voor Jouw uitnodiging om,  

  doorheen tekort en onvolkomenheid,  

 te werken aan de mens en de wereld.  

 Om hoeksteen te zijn van Jouw liefderijk. 

 

Samen: Wij danken Je om Jouw aanwezigheid 

in goede en kwade dagen. 

Wij danken Je, want Jij bent hoop en toekomst.  

           Wij danken Je vooral om de mens Jezus,  

 die ons voorgaat en nabij blijft  

 en wiens Geest kracht is om te leven. 

Voor dat alles willen wij Je danken, God, 

samen met al wat bestaat zowel op aarde en in de hemel. 

 

V: En vooral willen we Je danken om Jezus zelf,  

 om wat Hij deed die laatste avond...                                            

 

                             - Woorden van Leven -  

 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  

en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
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L:  God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is 

     en de dood heeft gezien;  

 die Jij hebt opgewekt, Jezus is zijn naam. 

 

V: Wij bidden Je, zend ons Jouw Geest,  

 en maak ons tot Jouw volk,  

 tot hoeksteen dat recht doet;  

 en leven en welzijn mogelijk maakt. 

 

 
     

God heeft het eerste woord, 

Hij heeft in den beginne het licht doen overwinnen, 

Hij spreekt nog altijd voort. 

 

God staat aan het begin   

en Hij komt aan het einde, Zijn woord is van het zijn, 

de oorsprong doel en zin. 

 

God heeft het eerst woord, 

voor wij ter wereld kwamen riep Hij ons reeds bij name: 

zijn roep wordt nog gehoord. 

 

God heeft het laatste woord. 

Wat Hij van oudsher zeide wordt aan het eind der tijden 

in heel zijn rijk gehoord. 

 

 

Onze Vader  

 

 

 

 



 

 

Vredewens 

 

God, schenk ons Jouw gezindheid en Jouw vrede, 

opdat wij, als waardige hoeksteen  

zouden zorg dragen voor Jouw wereld om ons heen. 

Geef ons de kracht  

om met de toewijding van een goede herder  

te werken aan recht en gerechtigheid, 

aan vrijheid en vrede voor alle mensen.  

Om Jouw vrede te doen gebeuren. 

En wensen wij elkaar Gods vrede en vreugde toe... 

 

 

Communie 

 

 

Samen:  Prent het in mijn hart Heer,   

  Jij bent het levend brood. 

 
 

  
refr.: Hoewel onklaar en met tegenstand,  

  maar wij gaan samen naar de overkant!  (2x) 

Al zijn er twee, toch gaat Hij mee, 

wordt onze vaart de hoop waard.(2x) 

 

Nog onverwacht en niet in zicht, 

toch vlucht de nacht het daglicht.(2x) 

 

In tegenstroom, maar op de wind 

omdat een droom ons verbindt.(2x) 
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Een afsluiter voor Onderweg of Slotbezinning 

 

God, in elke viering horen wij Jouw boodschap.  

Wij proberen steeds weer ze te bewaren in ons hart  

en zelfs om ze in praktijk om te zetten  

in ons dagelijks leven. 

Geef ons de kracht om steeds klaar te staan  

om Jouw rijk te realiseren opdat de wereld eindelijk  

Jouw rijk zal worden voor eeuwig. 

 

Zending en Zegen + 

 

Ook nu weer worden we op weg gezet,  

als boodschappers van vrede, als goede herders  

en we doen dat met een verheugd hart voor al wat leeft,  

een warme nabijheid voor onze medemens,  

een vredelievend gebaar voor wie dat nodig heeft.  

Een hoeksteen voor de maatschappij. 

En moge God ons daartoe zegenen, Hij die voor ons is: 

Vader, Zoon en H. Geest. 
 

 

 

Met enthousiasme gemaakt door  www.parochiesinbeweging.be 

 

http://www.parochiesinbeweging.be/

